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 GA JE MEE… NAAR DE KERK? 
 

Welkom 

Aansteken van de kaarsen 

Trompet en orgel Air – Henry Purcell 

Stilte 

 

We gaan staan. 
 

Aanvangslied Hemelhoog  399 : 1 en 2 

1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. 

 

2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is, 

en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 

’t Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. 

 

Groet 

voorganger Genade en vrede van God de Vader 

 en van Jezus Christus onze Heer.  

allen Amen.  

 

Bemoediging en drempelgebed 

vg Onze hulp is de Naam van de HEER  

a die hemel en aarde gemaakt heeft, 

vg die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a en niet loslaat wat zijn hand begon. 

 (drempelgebed) 

 …. door Jezus Christus, onze Heer.  

a Amen. 

 

Psalm van de zondag Psalm 127a 

1. Een eigen huis met volop licht en warmte 

waar je in vrede met geliefden woont, 

een stad waar ieder zorgt voor ieder ander, 

en in verscheidenheid van leven droomt, 

 

2. een land waar jong en oud tezamen aarden, 

elkaar in ogen zien, verbonden zijn, 

een aarde die bewaard wordt in haar waarde, 

waar allen veilig en geborgen zijn.  
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3. Met zoveel werken, woorden, zwoegen, zweten, 

dat je dat huis, die stad, dat land opbouwt, 

en in geloof en hoop en liefde weten, 

dat je je leven daaraan toevertrouwt. 

4. Wie zo bestaat en volhoudt zo te leven, 

mag dankbaar uitzien op de levensreis, 

vermoedt in alle goeds dat wordt gegeven: 

daar is de zachte hand van God nabij. 

 

 We gaan zitten. 

 

Kyrie luisterlied Zo wil ik leven - Matthijn Buwalda  

 

1. Het lijkt soms of de wereld 

Met plakband aan mekaar hangt 

Wat nu nog niet instort 

Kan het morgen begeven 

Er is woede en weerzin 

Er zijn tranen en onmacht 

Kijk, de vlammen slaan over 

Op ons samen leven 

 

Refrein 
En ik weet niet, nee, ik weet niet 

Ik weet niet zeker hoe 

Hoe het beter, hoe het beter 

Hoe het beter moet 

Maar misschien kunnen we eens doen 

Alsof de liefde al gewonnen heeft 

Je wint als je vertrouwen geeft 

Zo wil ik leven 

Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is 

En vriendelijk zijn z'n doel niet mist 

Zo wil ik leven 

Wie weet is het al waar 

 

2. De wereld zit vol knopjes 

Die allemaal niet werken 

Maar ze laten ons denken 

Controle te hebben 

Over ziekte en gezondheid 

Over leven en sterven 

Maar het lukt ons niet eens 

Onze onmacht te temmen 

Refrein  

3. Alsof de nieuwe tijd vandaag begint 

Zijn we allemaal huidskleurenblind 

En maakt het niet meer uit van wie je 

houdt 

Hebben we liever teveel liefgehad 

Dan teveel aan ons gelijk gedacht 

Is genade altijd sterker dan de fout 

Altijd sterker dan de fout 

Refrein 

 

Inleiding op de dienst 
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Lied Ga je mee, zeg niet nee (Zitten of Opstaan 3, 20) 

 

Refrein Ga je mee? Zeg niet "nee", 

Maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 

1.`Welke weg wil je gaan? 

En waar wil je naartoe?  

Blijf niet zitten waar je zit, 

ook al voel je je moe. Refrein 

 

2. Is de weg soms te lang? 

Zak je weg in het zand? 

Er zijn hobbels op het pad, 

maar ik geef je een hand. Refrein 

3. Loopt de weg bijna dood? 

Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: 

gaat de weg daar soms door? 

Refrein (2x) 

 

 

Gebed 

 

Lezingen uit de Bijbel 

 

Psalm 134 (vert. Huub Oosterhuis)  

In jouw dienst 

sta ik 

in jouw huis 

hele dagen 

naar het heilige 

mijn handen 

uitgestrekt 

naar jou. 

Ik denk ik dank 

jou 

dat jij deze aarde 

maakte 
en de sterren sterren 

en de zon 

en de mensen wij 

ondenkbaar god.  
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Efeziërs 3: 14 t/m 21 

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in 

de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en 

sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in 

uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen 

in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde 

van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult 

raken van de volheid van God. 

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen 

dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, 

van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

Lied 968 : 2 en 5 

 

Enkele gedachten 

- Vraag: waarom zit je hier in de kerk? 

 

We gaan staan. 

Lied 340-b (Apostolische Geloofsbelijdenis) 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

We gaan zitten. 

  



 6 

 GA JE MEE… DOEN? 
 

Over de activiteiten van onze gemeente 

 

Lied Hemelhoog 403 

 

1. We are one in the Spirit, 

we are one in the Lord. 

We are one in the Spirit, 

we are one in the Lord. 

And we pray that all unity 

may one day be restored. 

 

 

Refrein 
And they’ll know we are Christians 

by our love, by our love. 

They will know we are Christians 

by our love. 

 

2. We will work with each other, 

we will work side by side. 

We will work with each other, 

we will work side by side. 

And we’ll guard each one’s dignity 

and save each one’s pride. 

Refrein  

3. We will walk with each other, 

we will walk hand in hand. 

We will walk with each other, 

we will walk hand in hand. 

And together we’ll spread the news 

that God is in our land. 

Refrein 

 

Korte vertaling:  

1. We zijn één in de Geest/de Heer en bidden dat de eenheid wordt hersteld.  

Refrein En ze weten dat we christenen zijn door onze liefde. 

2. We zullen samen werken en elkaars waardigheid bewaken. 

Refrein 
3. We zullen samen lopen, hand in hand, en samen het nieuws verspreiden dat God in 

het land is. 

Refrein 
 

Vraag: wat zou je nog toegevoegd willen zien in ons activiteitenaanbod? 

 

Muzikaal intermezzo Trompet en orgel: Sarabande – Giuseppe Tartini 

 

 

 GA JE MEE… DE WERELD IN? 

 
Gebeden – na het ‘hoor ons samen zingen’, zingen we lied 256 

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 

O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
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Aandacht voor de collectedoelen en inzameling 

1. Diaconie. 

Dit keer geen specifieke bestemming, maar een algemene collecte voor de diaconie. 

Om toch enkele voorbeelden te noemen: een steeds grotere groep mensen raakt in de 

schulden door bezuinigingen in de sociale zekerheid, kostenstijging van ziektekosten, 

huur, gas, elektra. Andere mensen hebben te kampen met een grote schuldenlast en 

komen in aanraking met schuldhulpverlening. De diaconie probeert hen te 

ondersteunen, met boodschappen, een financiële bijdrage om huisuitzetting te 

voorkomen. 

2. Wijkkerk. 

Deze collecte is bestemd voor het in stand houden van de gebouwen binnen onze 

wijk, die onder de verantwoordelijkheid van de kerk vallen. Dat kan variëren van 

schilderwerk en inrichting tot reservering voor groot onderhoud. De kerkrentmeesters 

en de wijkkerkenraad kunnen dit zelf nader invullen en de wijk informeren over de 

concrete bestemming. 

3. Toekomst van de kerk 

Deze collecte is na de vrijwillige bijdrage de belangrijkste bron van inkomsten voor 

het college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

Met uw financiële steun kunnen we activiteiten blijven uitvoeren en op weg gaan naar 

de toekomst. Het gaat tenslotte ook om de Kerk van onze kinderen. 

 

Slotlied Geroepen om te zingen 241 

(melodie lied 247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)) 

 
1. Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 

naar tijd en land door U ooit aangeduid. 

Leef op in ons, de mens die leven moet, 

een die de toekomst heeft die leeft voorgoed. 

 

2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 

gun ons een flits, een teken in de tijd, 

dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 

en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 

 

3. Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U? 

Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 

Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 

houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 

Wegzending en zegen 

Allen Amen. 

 

Trompet en orgel March (uit Scipio) – Georg Friedrich Händel 
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Voorganger Ds. Dick Steenks 

Organist Marcus van Driel 

Trompet Peter de Bruin 

Lector Riet Ouwehand-Struijk 

Koster Leo Simpelaar 

Ouderlingen Tineke van der Leer en Ruud Pullen 

Diaken Sjanie Oduber 

Kinderdienst Emily van der Linden 

Tienerdienst Er is vandaag geen tienerdienst 
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